
 
 
 

 

 
 
 

Mei 2026 
Sabbat 02 mei 
 studie 05 Hoe bestudeer ik de Bijbel 
 moderator Serge De Muynck 
 offerande zendingskas 
 prediking Rudy Van Moere 
 vertaling Natalie Sneppe 
Sabbat 09 mei  
 studie 06 Gebedshelden 
 moderator Nadine Van Parys 
 offerande ADRA rampenfonds + Adventhulp* 
 prediking Carlos Van Bignoot 
 vertaling Félix Kwarteng 
Sabbat 16 mei 
 studie 07 Praktisch bidden 
 moderator Brecht Laebens 
 offerande jeugdkas 
 prediking Thirza van den Broek 
 vertaling Aurélie Pauwelyn 
Sabbat 23 mei 
 studie 08 Geloof hebben 
 moderator Serge De Muynck 
 offerande adoptiefonds 
 prediking Marcelo Reis 
 vertaling Tatia Sujashvili 
Sabbat 30 mei 
 studie 09 Zonde, het evangelie en de wet 
 moderator Brecht Laebens 
 offerande gemeentekas 
 prediking Valérie Ballieux 
 vertaling Natalie Sneppe 
*Natuurrampen komen meer en meer voor en treffen regelmatig bevolkingsgroepen die al erg 
onbemiddeld zijn, meer in het bijzonder in Zuiderse landen. Deze omhaling maakt het ADRA 
mogelijk een reserve aan te leggen die onmiddellijk aanspreekbaar is voor al deze noodgevallen. 
ADVENTHULP maakt het mogelijk dat de Federatie deze keer aan de lokale noden, in ons )and, 
kan beantwoorden, en ook op verzoek van onze kerken.  

Adventkerk Brugge 

Welkom 
 

in de Sabbatschool van 9u30 – 10u30 
------- 

in de Eredienst van 10u45 tot 12u00 
 



Arbeid als zegen, rust als gave 
 

Ik herinner mij nog goed hoe bijzonder het voelde toen ik op mijn 
veertiende mijn eerste loon kreeg. Ik groeide op in Cândido Sales, in het 
noordoosten van Brazilië, in een familie waar werken gewoon bij het 
leven hoorde. Bij ons werd werk verbonden met karakter, 
verantwoordelijkheid en respect. Mijn papa begon te werken toen hij 
amper vijf jaar oud was. Mijn mama kende ook van jongs af een leven 
van inzet op de boerderij van mijn opa en oma.  

 

Sommige van mijn grootouders gingen maar enkele jaren naar school, anderen zelfs helemaal niet. Dat ik 
kon studeren en tegelijk werken, was daarom voor mij altijd een voorrecht. Het was soms zwaar, maar ik 
ben dankbaar voor wat het mij geleerd heeft. 

Tegelijk heb ik gezien dat hard werken ook een keerzijde kan hebben. Mijn papa overleed op zijn 
eenenvijftigste en is nooit op vakantie geweest. Twee tante’s van mij (zussen van mijn papa) hebben een 
kledingwinkel in mijn dorp en zijn nog nooit met vakantie gegaan. Voor hen voelt dat bijna onnatuurlijk. 
Werk is hun leven geworden. Dat heeft me doen beseffen dat arbeid iets moois is, maar dat een mens er 
niet in mag opgaan.  
De Bijbel spreekt met grote waardigheid over arbeid. In Genesis krijgt de mens de roeping de aarde te 
bebouwen en te bewaren. Werk hoorde bij Gods goede schepping. Na de zondeval werd arbeid zwaar en 
moeizaam, maar ze verloor haar waarde niet. “ALLES WAT UW HAND VINDT OM TE DOEN, DOE DAT NAAR UW 
VERMOGEN” (PREDIKER 9:10 HSV). In arbeid kan iets groeien van trouw, discipline en zorg voor anderen. 
Voor velen is werk meer dan inkomen. Het is ook roeping, bijdrage, dienstbaarheid. Misschien is dat 
waarom eerlijke arbeid in de Schrift zo vaak met wijsheid en gerechtigheid verbonden wordt. 
De discussies van de voorbije week in België raken daarom aan iets wezenlijks. De protesten rond het 
verdwijnen van regels die werknemers minstens één vrije dag per week beschermden, onder meer bij ALDI, 
gingen uiteindelijk over meer dan werkroosters. Ze gingen over de vraag hoeveel ruimte een samenleving 
laat voor menselijkheid. Wanneer werk alle tijd opslorpt, komt er iets uit balans. De bezorgdheid die daar 
klonk, verdient gehoord te worden. 
De Bijbel spreekt ook over dat andere ritme dat een mens nodig heeft. Rust is geen onderbreking van het 
echte leven, ze behoort tot het leven zelf. De sabbat verschijnt in de Schrift als gave van God, als ruimte 
om opnieuw mens te worden. Tijd voor gezin, voor stilte, voor aanbidding, voor vreugde. Jezus kende dat 
ritme en zei tot zijn discipelen: “KOM, WE GAAN NAAR EEN STILLE PLEK OM WAT UIT TE RUSTEN.” 
(MARCUS 6:31 BGT). Wat een eenvoudige en diepe woorden. Soms hebben wij precies dat nodig om het 
leven weer te ontvangen zoals God het bedoeld heeft. 
Op de Dag van de Arbeid mogen we dankbaar stilstaan bij alle arbeid die het leven draagt, zichtbaar en 
onzichtbaar. Ook werk dat vaak weinig erkenning krijgt verdient waardering: het werk van mantelzorgers, 
poetsmedewerkers, huisvrouwen en huismannen, vrijwilligers en zovele anderen op wie in stilte zoveel 
rust. Deze dag herinnert ons er tegelijk aan dat goed leven meer is dan bezig zijn. Er is tijd nodig om te 
werken, en tijd om te rusten, lief te hebben, te vieren en God te zoeken. In dat evenwicht ligt veel wijsheid 
besloten, misschien zelfs iets van Gods bedoeling met het leven.  

 
Ik wens u van harte een gezegende Dag van de Arbeid. 

 
Marcelo Reis 

Predikant 
  

Jezus zei tegen hen: 

“Kom, we gaan naar een stille plek 

om wat uit te rusten.” 

Marcus 6:31 (© BGT) 



Het verhaal van Ignace 
De steun die u aan ICC-kinderen geeft, betaalt zich terug wanneer 
zij volwassen zijn en zelfstandig kunnen leven.  
Dit blijkt uit het volgende bewerkte fragment uit een brief van 
Ignace, een van onze volwassen ICC-kinderen uit de 
Democratische Republiek Congo.  
 

Hij kwam naar het Kinderdorp Patmos kort nadat het was opgericht, toen er nog maar weinig faciliteiten 
waren om de kinderen te huisvesten. Op 22 oktober 2002 trad Ignace toe tot de ICC-familie. Destijds stond 
er enkel een houten huis met slechts twee buitendeuren. De ene deur leidde naar het kantoor van de 
directeur, de andere gaf toegang tot de woonruimte. De hartelijke ontvangst door de directeur maakte een 
blijvende indruk op me. Daarna volgde de liefdevolle zorg van de huismoeders. Zij wasten mijn lichaam 
en zorgden voor mijn voeding.  
Aanvankelijk dacht ik eraan om terug te gaan naar mijn biologische vader. Er gingen geruchten in het 
dorp dat de directeur ons misschien aan blanken zou verkopen. De tranen stroomden over mijn wangen 
terwijl ik worstelde met deze onzekerheid. Maar naarmate de dagen weken werden, vond ik troost bij 
mijn nieuwe familie. Het leven ging verder en ik leerde deze band te koesteren.  
Binnen deze grote familie heb ik talloze voordelen ondervonden:  

• Gezondheidszorg: ICC bood gra*s medische zorg aan en pakte daarmee de 
slechte gezondheidstoestand aan waarmee velen van ons kampten. Binnen 
slechts twee weken verbeterde mijn welzijn en kon ik de last van het wees zijn 
van me afwerpen.  

• Ouderlijke liefde: We ontdekten de liefde die ouders hun kinderen schenken.  
• Kwalita8ef hoogwaardig onderwijs: Van basisschool tot middelbare school en 

universiteit heb ik een gedegen opleiding genoten. Tegenwoordig heb ik een 
diploma in Bouw en Openbare Werken.  

• Sociale en spirituele ondersteuning: De begeleiding die ik binnen dit gezin ontving, ging verder dan 
alleen mijn schoolwerk. Het bereidde me voor op het leven in de maatschappij en binnen onze 
plaatselijke kerk. Als secretaris van de Patmos-kerk put ik nog steeds inspira*e uit die lessen.  

Tijdens mijn streven naar hoger onderwijs bood ICC onvoorwaardelijke steun. Ik studeerde buiten de 
muren van Patmos Children's Village. Vier jaar lang betaalde ICC mijn huur, maaltijden en collegegeld. 
Na het afronden van mijn universitaire studie ging ik zelfstandig verder.  
ICC liet me niet in de steek; integendeel, ze begeleidden me naar een nieuw leven. Dezelfde familie die 
me had gekoesterd, bood me nu werk. Als begeleider van de kinderen weerspiegelde ik de zorg die ik 
zelf ooit had ontvangen.  

Vooruitkijkend koester ik de volgende ambities: een eigen huis, trouwen, verder 
studeren en ondernemerschap. Na mijn studie wil ik een bouwbedrijf oprichten. Dat 
zal werkgelegenheid bieden aan jonge afgestudeerden in onze sector.  
Moge God mijn pad blijven leiden en mogen mijn dromen in vervulling gaan. Dit 
zijn mijn aspiraties voor de toekomst, die mij zullen vormen tot een verantwoordelijk 
en bijdragend lid van de maatschappij.  
Ik betuig mijn diepe dank aan de Eeuwige God voor Zijn levensadem en 
bescherming. Moge Zijn naam verheerlijkt worden.  

Aan de ICC-familie: jullie onvoorwaardelijke liefde heeft de hoop in vergeten harten doen herleven. 
Jullie zorgen voor ons alsof we jullie eigen zijn, ongeacht afkomst of sociale status. Moge God u zegenen 
met een overvloedig aards en eeuwig leven.  
Nogmaals betuig ik mijn oprechte dank.  

Met dank aan onze zus Jeannine Bormans voor het doorsturen van deze informatie.  



Varia 
Tijdens onze Bijbelavonden werken we verder rond het thema  
‘De geloofswaarden van de kerk’.  
De ‘rest’ en haar zending (geloofspunt 13)   
De eenheid in het lichaam van Christus (geloofspunt 14) 
We komen samen in de foyer op woensdag 13 en 27 mei om 19u15 
Wie niet naar de foyer kan komen, kan ook online deelnemen 
via deze Zoom-link https://adventist-be.zoom.us/j/81501152186 
 
 
Onze online gebedsbijeenkomsten gaan door op  
donderdag 7 en 21 mei om 19u30  
Opgelet: dit is de nieuwe Zoom-link om deel te nemen: 
https://adventist-be.zoom.us/j/81501152186 
 
 
De Bijbel, enige bron van geloof?! - woensdag 6 mei - 19u30 
Na een eerdere succesvolle editie in 2025, organiseert de oecumenische 
werkgroep 'Samen rond de Bijbel' opnieuw een panelgesprek.  
Dit jaar buigt het panel zich over de Bijbel. Wat betekent de Bijbel voor 
christelijke kerken? Is ze de enige bron van geloof, indien niet:  
welke bronnen zijn er nog? 
Onze predikant Marcelo Reist neemt deel aan dit panelgesprek, samen met 
vertegenwoordigers van de Pinkstergemeente, de Crossroad Church,  
de Orhodoxe kerk en de Katholieke kerk  
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.  
Plaats: aula van het Grootseminarie Brugge (Potterierei 72, 8000 Brugge). 
Het panelgesprek start om 19.30 en duurt zo'n anderhalf uur.  
 
Sabbat 23 mei – Woord van Hoop 
Deze namiddag willen we samen zo veel mogelijk info-kaarten voor de 
schriftelijke Bijbelcursussen ‘Woord van Hoop’ verdelen hier in de buurt. 
Wie graag meehelpt kan zich melden bij de ouderlingen Brecht of Nadine. 
 
Geef 250 Roma-kinderen een veilige speelplek  
We hebben reeds € 3.316,00 opgehaald voor dit mooie project en zitten 
hiermee bijna aan de helft van ons streefdoel van € 7.000,00. 
Waarvoor dank! 
Meer info en de mogelijkheid om dit project verder financieel te 
ondersteunen vind je hier via deze link. 
 
Op het tabblad ACTIVITEITEN vindt u naast een overzicht van onze 
bijeenkomsten op sabbat, ook een KALENDER met daarop een handig 
overzicht van al onze activiteiten voor deze maand.  
Neem zeker eens een kijkje via deze link.  

https://adventist-be.zoom.us/j/81501152186
https://adventist-be.zoom.us/j/81501152186
https://woordvanhoop.be/
https://steunactie.be/actie/geef-250-roma-kinderen-een-veilige-speelplek/-63971
https://brugge.adventist.be/kalender/


 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Adventkerk Brugge – Freren Fonteinstraat 9 – 8000 Brugge 
Tienden en gaven kunnen gestort worden via BE45 0011 1553 8089 

De predikingen op Sabbatmorgen worden meestal opgenomen op video.  
Deze kunnen worden (her)bekeken via onze website https://brugge.adventist.be 

Op de nationale website van de Belgisch-Luxemburgse federatie https://www.adventist.be 
vindt u de meest recente nieuwsberichten en nuttige informatie. 

Collectes april 
 
zendingskas (2x) 248,35 € 
adoptiefonds 126,90 € 
jeugdkas 131,40 € 
 
sabbatschool 155,15 € 

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang,  
want God heeft lief wie blijmoedig geeft. (2 Kor. 9:7) 

Predikant Ouderlingen Gemeenteschrijver 
 
 

Marcelo Reis Brecht Laebens Nadine Van Parys 
0499/65 10 32 0485/60 98 77 info@brugge.adventist.be 
marcelo.reis@adventist.be brechtlaebens@hotmail.com  
  

 Nadine Van Parys 
 0498/08 33 76  

De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang. 

3 – 8 mei 
Natalie en Brian 

 
17 – 22 mei 

Aurélie en Félix 
 

31 mei – 5 juni 
Hilde en Brecht 

 
 

Hartelijk dank voor het 
onderhoud van ons kerkgebouw. 

O lieverdje, soms vergeet ik dat ik mama ben. 
Begrijp je dat? Mama zijn duurt dag en nacht, 
de hele dag, de hele nacht. 
Probeer je dat eens voor te stellen. 
Ook in mijn slaap moet ik mama zijn. 
Ik weet het, maar soms vergeet ik het. 
Maak me dan wakker, hé! Beloof je dat? 
Geef me klapjes op mijn wang, en roep maar: 
Hallo mama! Mama zijn! 
 

©Laura Broekhuysen 

10 mei Y Moederdag 

https://brugge.adventist.be/
https://www.adventist.be/

